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- VROUWEN IN HET CUMELABEDRIJF

Vanmorgen kreeg ze haar cijfer terug voor het ex-
amen dat ze gisteren online had gemaakt. Een 7 
voor de module Kostencalculatie. Dolblij is ze er-
mee. Chantal Broeze doet de opleiding Moderne 
Bedrijfs Administratie (MBA), bestaande uit vier 
modules. Nog één module te gaan en dan heeft ze 
haar diploma. “Eigenlijk doe ik het werk dat bij dit 
diploma hoort allang, maar ik heb het papiertje 
nog niet. Niet dat klanten ooit naar mijn papieren 
vragen, maar voor mezelf vind ik het prettig om te 
hebben. Ik heb mezelf ten doel gesteld dit voor 
mijn vijftigste te behalen, dus ik heb nog een paar 
jaar”, lacht ze.
Chantal woont samen met haar man Jan en twee 
dochters van negentien in Enter. Ze heeft een ei-
gen administratiekantoor en daarnaast is ze me-
devennoot van het cumelabedrijf van haar man 
Jan, een vennootschap onder firma in de grond-, 

weg- en waterbouw. Chantal doet - logischerwijs 
- de administratie. “Toen ik mijn man leerde ken-
nen, zat hij in een maatschap met zijn ouders. Zij 
hadden een boerderij met koeien, varkens en wat 
akkerbouw. Ook hadden ze een kraantje. Mijn 
man vond melken niet heel leuk, dus uiteindelijk 
zijn de koeien weggegaan en is hij zich gaan ver-
huren. De akkerbouwtak hebben we erbij gehou-
den. We bellen daarvoor nu de loonwerker, want 
voor mijn man is dat niet te combineren met zijn 
eigen werk.”
Dat Chantal de administratie zou gaan doen, was 
al vrij snel duidelijk. “Ik denk dat zijn ouders ge-
woon een schoenendoos met bonnetjes inlever-
den bij de boekhouder, maar toen ik in beeld was, 
hadden ze zoiets van ‘als jij het wilt doen, dan 
graag’. Ik heb altijd wat met cijfers gehad, dus ik 
vond het ook leuk om te doen.”

Chantal Broeze uit Enter is  
cumelavrouw, maar heeft ook  
een eigen bedrijf ernaast.  
“Ik ben er zo ingerold en deze 
combinatie bevalt me goed.  
Ik vind het fijn wat voor mezelf  
te hebben, maar het is ook  
prettig om het cumelabedrijf 
samen met mijn man te runnen. 
We beslissen alles samen.”

Tekst en foto’s: Marjolein van Woerkom
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VROUWEN IN HET CUMELABEDRIJF -

GEEN PERSONEEL
Het kost haar enkele uren per week. Het gaat 
vooral om het maken van facturen, de inkoop in-
boeken en offertes uitwerken. Het maken van een 
jaarverslag en dat soort zaken hebben ze uitbe-
steed aan de accountant. “We hebben natuurlijk 
ook nog een akkerbouwtak bij het bedrijf. Als ik al 
die regelgeving daaromtrent moet bijhouden en 
op de hoogte moet blijven van alle subsidies zou 
het mij veel te veel tijd kosten”, aldus Chantal. Ze 
heeft het namelijk druk genoeg met haar eigen 
administratiekantoor. Ze begon in 2011 bij nul en 
werkt nu fulltime. “Toen de kinderen acht jaar 
waren, werkte ik zo’n vijftien uur per week in 
loondienst. Ik wilde meer uren gaan werken, maar 
dat kon daar niet, dus toen ben ik gaan kijken of ik 
zoiets voor mezelf kon gaan beginnen. Ik heb het 
met mijn man overlegd en hij zei: ‘Waarom niet? 
Je kunt het altijd proberen.’ Dus zodoende.”
Ze heeft een grote diversiteit aan klanten, variërend 
van een Amsterdams advocatenkantoor tot een 
groothandel in stoffen. “Die diversiteit vind ik het 
leukst. Ik kom allerlei verschillende mensen tegen.” 

SAMEN BESLISSEN
Hoewel ze de meeste uren aan haar eigen bedrijf 
spendeert, is ze erg betrokken bij het cumelabe-
drijf. “We beslissen alles samen. Als er een nieuwe 
kraan moet komen, overleggen we dat en ik ga 
ook mee kijken. Mijn man weet het machinetech-
nisch natuurlijk het beste en beslist welke opties 
erop komen, maar ik vind het belangrijk dat we 
dat samen doen. Zo wilde hij ook een nieuwe 
shovel, maar ik vroeg me af of dat echt wel nodig 
was, want hij zou hem alleen maar op het eigen 
erf gebruiken.

SERIE: 
VROUWEN IN HET 
CUMELABEDRIJF

De cumelavrouw is uniek in haar 
verscheidenheid. De één zwaait de 
scepter, de ander kookt in het hoog-
seizoen elke avond voor het overwer-
kende personeel en weer een ander 
werkt buiten de deur. In deze serie 
laten we krachtige vrouwen aan het 
woord die soms geheel, soms weinig, 
maar altijd op één of andere manier 
betrokken zijn bij de cumelasector.‘WE BESLISSEN ALLES SAMEN.  

ALS ER EEN NIEUWE KRAAN MOET 
KOMEN, OVERLEGGEN WE DAT  

EN IK GA OOK MEE KIJKEN’

‘HET IS ECHT  
EEN MANNENWERELD. IK MERK  

DAT DE COLLEGA’S VAN JAN  
SOMS NIET HELEMAAL WETEN HOE 

ZE MET ME OM MOETEN GAAN’

WAT TYPEERT JOU?  
“Ze zeggen dat ik vrij direct ben.  

Is dat vervelend of zorgt het voor duidelijkheid?”

WAT VOEGT JOUW ROL TOE AAN  
HET BEDRIJF?  

‘Ik vind werken met cijfers ontzettend leuk en  
Jan zit het liefst op de graafmachine of werkt in 

de werkplaats, dus dat vult elkaar goed aan.”

EIGEN WERK: 
 Heeft een eigen administratiekantoor.

TIPS? 
“Let goed op en durf door te vragen. 

Laat je niet zo maar wat op de mouw spelden.”

Vooralsnog hebben we dus geen nieuwe shovel 
gekocht.” Toch ging dat vroeger anders. “Ik weet 
nog wel dat hij in de eerste jaren eerst naar zijn 
vader ging om te overleggen en dat ik dat dan van 
mijn schoonvader moest horen. Dan had ik zoiets 
van: ‘Hallo, ik ben er ook nog.’ Maar dat is gelukkig 
allang niet meer zo. Verder heb ik er geen verstand 
van hoor. Ik kan nog geen trekker uit de schuur 
krijgen. Dat is gewoon niet voor mij weggelegd.”

VROUWENDAGEN
Als vrouw van een cumelaondernemer ziet haar 
leven er niet heel anders uit. “Hij is elke dag ge-
woon ’s avonds om half vijf thuis. Dan werkt hij in 
de werkplaats tot we gaan eten en na het eten 
gaat hij nog even door. Om zeven uur stopt hij en 
hebben we de avond samen. Mensen met een 
kantoorbaan werken ook tot vijf uur.” 

Dat dat in de sector toch ook anders kan zijn, 
merkte ze toen ze negentien jaar geleden voor het 
eerst naar de Vrouwendagen ging. “Eigenlijk ging 
ik erheen omdat het onderwerp me toen trok. Ik 
had net een tweeling van een jaar oud, dus moest 
ik thuis heel wat regelen voordat ik weg kon, maar 
ik was er en er ging een wereld voor me open. De 
dagen waren heel intensief en emotioneel. Ik was 
kapot toen ik terugkwam. Ik heb er drie dagen van 
bij moeten komen.”
Sindsdien gaat ze elk jaar. Niet zo zeer voor de 
onderwerpen, maar vooral voor de contacten. Ze 
heeft er goede vriendinnen aan overgehouden. 
“Nu dit jaar de Vrouwendagen niet doorgingen, 
hebben we met een klein groepje mini-Vrouwen-
dagen gehouden op dezelfde locatie als vorig jaar. 
Het is fijn om met gelijkstemden te praten. Daar 
heb je veel aan.”

Met mannelijke collega’s uit de sector is dat name-
lijk heel anders. “Het is echt een mannenwereld. Ik 
merk dat de collega’s van Jan soms niet helemaal 
weten hoe ze met me om moeten gaan”, lacht ze. 
“Op Cumela-bijeenkomsten is het gros ook man. 
Dat snap ik niet zo goed, want waar zijn die vrou-
wen dan? Jan en ik doen het echt samen. We be-
slissen samen, dus dit doen we ook samen.”


